
68. Godfried van Bouillon : 

 

 

Op het einde van de elfde eeuw was 

Godfried van Bouillon hertog van  

Lotharingen. Deze voortreffelijke ridder 

was te Baisy-Thy, in Brabant, geboren en 

sprak onze beide landstalen. Hij nam de 

leiding van de eerste Kruistocht. 

 


